
  Er zijn door de eeuwen heen veel ‘vluchten naar Egypte’ 
geschilderd en getekend, maar ze zijn allemaal geplaatst in 
een romantische omgeving. 
 
Nu wij langs kranten, TV en tijdschriften, geconfronteerd 
worden met stromen vluchtelingen, zien wij ook de Heilige 
Familie als vluchtend tussen hen. Zij zijn een deel van de 
onbekende massa, even ongekend, gekleed in dezelfde 
kleur, ook zonder gezicht. 
 
De lichte vlakken, als een aureool achter hen, herinneren 
aan de witte, kapotgeschoten en gebombardeerde huizen.  
De groep die doorloopt tot bovenaan de rand wordt steeds 
lichter, dit als uitdrukking van hun hoop op beter leven 
waar ze naartoe trekken. 

Duiding bij de tekening door Zr. Hadewych M. 

Advent en Kersttijd 2023 

Lieve familie, vrienden en gasten van de priorij, 
Beste parochianen en lezers van ‘Kerk en Leven’, 
Beste ouders, leerlingen, medewerkers en sympathisanten van de school, 

Bedreigd door fanatieke machthebbers, gewaarschuwd door een engel. Op de vlucht naar Egypte: Jezus, Maria en 

Jozef, ook zij waren onder hen. 

Mensen op de vlucht. Weg trekkend uit geweld, weg uit apocalyptische situaties, met baby’tjes en kleine 

kinderen, met zieke, gewonde en bejaarde mensen, allen op zoek naar een veilige bestemming. Weinig om mee te 

nemen. Een onzekere toekomst tegemoet. De weg is lang en vaak gevaarlijk, de bootjes gammel en de zee 

verraderlijk. Wat doen als vreemde landen hun grenzen sluiten? Waar kun je rekenen op een overlevingskans? 

Wij kunnen Kerstmis niet vieren zonder ons met hen verbonden te weten.  

Allereerst geloven we dat God ook daar is, in angst en nood, bij al dat menselijk verdriet. In helpende handen, in 

moedige hulpverleners, in correcte berichtgevers: God-met-ons en wij-met-Hem.  

We mogen ons nooit verschuilen achter schijnbare onmacht, het verlammend gevoel dat wij niets kunnen doen. 

We kunnen wel degelijk en zeer persoonlijk op velerlei wijze aan Gods komst in de wereld gestalte geven.  

We kunnen financieel bijdragen, een juist oordeel vellen en uitspreken, een correcte stem uitbrengen bij 

verkiezingen. De Heer Jezus herkennen en verwelkomen in ieder mens die een of andere vorm van gastvrijheid 

nodig heeft. Ons hart openen voor wie een kruis van zorgen draagt. Nabij zijn als luisterend oor, als mantelzorger, 

als vrijwilliger, als opvoeder, als pleegouder, als verpleger, als medemens.   

Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil! 

  

We nodigen u van harte uit om samen met ons biddend Kerstmis en Nieuwjaar te vieren en we vermelden hier de 

uren van de voornaamste gebedsdiensten: 

• Op 24 december 2023  17 u 00  Eerste Vespers 
     20 u 00  KERSTWAKE 

• Op 25 december 2023  10 u 30  Hoogmis 
       en op 1 januari 2024  17 u 00  Vespers 
     20 u 00  Completen 

Benedictinessen, Priorij Regina Pacis, St.-Amelbergalei 35, 2900 Schoten, België 



 

Flitsen uit Vita et Pax  2023 

 
Vita et Pax-College - Na een bewogen start van het schooljaar op 1 september 2022, met een enorme bouwwerf 
centraal op de speelplaats, na veel geduld en flexibiliteit vanwege alle betrokkenen, werd vanaf Pasen 2023 
geleidelijk aan het nieuwste schoolgebouw in gebruik genomen.  
 
Directeur Bart Roels is aan het woord: ‘Begin dit jaar werd op school de bouw van de nieuwe vleugel voltooid. De 
bouwwerken begonnen in de zomer van ’22 met de afbraak van het oudste gedeelte van de school, de voormalige 
conciergewoning van het domein. En er werd stevig doorgewerkt, want goed vijf maand later al konden we een 
mooie en eigentijdse nieuwbouw in gebruik nemen. 
 
Het werd een pareltje waar we als stichters van de school fier op mogen zijn, en dat wordt bevestigd door de 

leerkrachten en leerlingen die erg blij zijn met deze uitbreiding. Op het gelijkvloers kwam een grote open ruimte 

waar leerlingen zelfstandig aan het werk gaan (herinner u de “zelfstartendheid” van de Montessori-pedagogie), op 

de eerste verdieping zijn er drie ruime klassen bijgekomen. 

We kozen voor natuurlijke materialen met overal hout, en voor een open concept met glazen wanden en grote 

ramen, zodat onze leerlingen en leerkrachten voortdurend uitzicht hebben op de prachtige groene omgeving van 

de school en het kloosterdomein. Door de optimale akoestiek nodigen deze ruimtes bovendien als vanzelf uit tot 

stilte, rust en concentratie. 

Het geheel sluit architecturaal mooi aan bij het oude, modernistische deel van de school en is door het flexibele 

gebruik van de ruimtes tegelijk erg mee met zijn tijd. Alweer een mijlpaal in de lange bouwgeschiedenis van het 

college.’ 

Oblaten - Voor onze oblaten in Antwerpen wordt 2023 een zeer bijzonder jaar met gewichtige beslissingen. Het 
huis in de Rembrandtstraat wordt verlaten. Olga Van Valkenborgh en Lydia Olieslagers gaan Michael Jonckers 
vervoegen in het Woon- en Zorgcentrum Sint-Camillus in de Lokkaardstraat, een fijne plek waar voordien al 
meerdere zusters en oblaten hebben verbleven. Moge Gods milde zegen altijd op hen rusten. 
 
Overledenen - Zijn ons sinds Kerstmis 2022 voorgegaan naar ‘Leven en Vrede’: 

• Onze medezuster Marina M. De Valck. 

• Marcel Peeters, broer van Zr. Eugenia en vader van Nicole Peeters. 

• Jozefa Kerstens, schoonzus van Zr. Eugenia en moeder van onze medewerker Frans Peeters 

• Louis Verbreuken, schoonbroer van Zr. Agatha. 

• Naaste familieleden: Grietje Boute, Hilda Verschueren, Netty Wouters-Swagemakers, Mieke Walpot, Guus 

Schlatmann en Ann Salomez. 

• Nog zeer vele bekenden uit onze familie-, gasten-, school- en vriendenkring, allen herdacht in onze 

Allerzielenviering, maar te talrijk om hier de hele lijst met alle namen te vermelden. 

 

Hun aller gedachtenis houdt stand voor eeuwig. 

We wensen u van harte een gezegend Jaar des Heren 2024. 

 

 


